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= DE BUREN

© Bistro bar
Parkeren Mient 37

+31(0)72 - 512 0308
www.restaurant-deburen.nl

WHAT IS HIP

Interieurwinkel

Huigbrouwerstraat 16
www.whatiship.nl

Trein / station
Bus / station

Politiebureau
TURFMARKT

Lunchroom / Restaurant

Turfmarkt 11-23
+31(0)72 - 531 4000
www.turfmarkt-alkmaar.nl

Geldautomaat
VVV / Informatie

Kerken / monumenten

BROWNIES & DOWNIES
Hoﬂes Lunchroom
K lkade 17
Musea +31.(0)72 - 737 0359
www.browniesanddowniesalkmaar.nl
Theater & muziekpodia
. RESTAURANT LE BON
Bioscoop Restaurant

Ridderstraat 17
+31(0)72 - 512 2879
www.restaurantlebon.nl

NO0000QOEOAR

Fietsenstalling

UIT INDIA

Restaurant

Houttil 46B
+31(0)72 - 785 0209
www.uitindia.nl

HOLLANDS KAASMUSEUM
Waagplein 2
www.kaasmuseum.nl

KATTENCAFE

Lunchroom / Café

Ritsevoort 20
+31(0)6 - 4891 8336
www.digibeetenkattencafe.nl

STEDELLJK MUSEUM ALKMAAR
Canadaplein 1
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
Parkstraat

BEATLES MUSEUM

Pettemerstraat 12A STADSKAFFEE LAURENS
www.beatlesmuseum.nl Lunchroom / Café / Restaurant
Kerkplein 9

BIERMUSEUM DE BOOM
Houttil 1
www.biermuseum.nl

+31(0)72 - 792 0063
www.stadskaffee-laurens.nl

Melcoplein

OB

INDE SOETE SUYCKERBOL
HUIS MET DE KOGEL Snoep- en theewinkel
Appelsteeg 2 Voordam 4

+31(0)72 - 582 3269
www.indesoetesuyckerbol.nl

DELI
Restaurant
Mient 8
+31(0)72 - 515 4082
www.indonesischrestaurantdeli.nl

FRANS PORSELEIN BV

Porseleinwinkel

Mient 33
+31(0)6 - 5069 1972
www.fransporselein.com
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NEDERLANDS

Browmes &AK(?mS

Good things happen over coffee

DE BUREN

We serveren mooie gerechten (lunch & diner) met een Frans-Hollandse
inslag. Met zorgvuldig geselecteerde wijnen staan we garant voor een
heerlijke gastronomische ervaring waarbij de vegetariér ook ruimschoots
keuze heeft. Wij hebben een uitgebreid overdekt terras aan de historische
visbanken en een groot terras op de Gewelfde Stenenbrug, met mooi uitzicht
over de Mient.

WHAT IS HIP

Comfortabele stoelen en banken

in fraaie kleuren, strakke tafels en
stralende lampen die elk interieur
geweldig maken. Daarnaast staat
onze winkel vol met nog heel veel
ander mooi en hip spul van de
merken van Zuiver, BePureHome,
Dutchbone, Bold Monkey en Vanilla
Fly. Van deze merken hebben wij
dan ook het nieuwste en hipste in
onze winkels staan. Dat wil je zien
en voelen want er staat ook moois
tussen wat in jouw interieur past —
zeker weten!

wvg'r‘& CULTULR

yenementen

WELKOM IN ALKMAAR! ﬁ

Deze prachtige stad staat bekend om haar wekelijkse
kaasmarkt, waar mensen vanuit de hele wereld op af
komen. Maar Alkmaar heeft veel meer te bieden dan
kaas alleen. De monumentale
binnenstad is alleen al het
bezoeken waard en ook valt er
op cultureel gebied veel in
Alkmaar te beleven. Naast

EN uitgaon & e

BROWNIES &
DOWNIES

Brownies & downieS Alkmaar is een bijzonder lunchcafé met bijzonder
personeel. Ons karakteristieke pand (een voormalige kolenloods) is uniek in
Alkmaar. Geniet in een huiselijke sfeer van onze ambachtelijke kaart voor een
heerlijk ontbijt, een lunch of borrel. Maar nog meer van ons personeel. Geen
dag is hetzelfde bij Brownies & downieS! Kinderen? Leuk! Neem ze lekker mee.
We hebben een speelhoek. Z6 groot! Je kunt jezelf er nog kwijter raken dan
Alice in Wonderland.

de prachtige musea en

de mooie binnenstad,
heeft Alkmaar ook veel
exclusieve en charmante
winkeltjes. Vooral de kleine
straatjes
van ‘d'Oude
Stad’ zijn populair met unieke
Alkmaarse winkeltjes en
eetgelegenheden. Naast het
Kaasmuseum en Stedelijk
Museum Alkmaar, vindt
u in deze kaasstad ook
het grootste Beatles
Museum ter wereld en een
verrassend Biermuseum.
Wilt u even tot rust komen ) > l |
na een stadswandeling, s
museum- of winkelbezoek, dan —, Geeitbetrnlg
heeft Alkmaar een rijk aanbod aan
lunchrooms, cafés en restaurants. Op deze plattegrond

vindt u alles waar we in Alkmaar

trots op zijn.

IN ALKMAAR
BEGINT DE VICTORIE!

Het Beleg van Alkmaar was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog.

Het was de eerste keer dat het koninklijke Spaanse leger zich terug trok
bij de belegering van een Hollandse stad. Het beleg duurde van 21
augustus tot 8 oktober 1573 en eindigde uiteindelijk in een ontzet; nadat
Willem van Oranje de opdracht had gegeven om de dijken rond Alkmaar
door te steken.

~ DE ALKMAARSE KAASMARKT

De Alkmaarse kaasmarkt is de oudste en grootste van Nederland. Het is
een traditie die al meer dan vier eeuwen plaats vindt op het Waagplein.
Duizenden bezoekers vanuit de hele wereld komen speciaal naar Alkmaar
voor deze kaasmarkt. Het is dan ook een bijzonder schouwspel met een
plein vol kaas en sjouwende kaasdragers. De kazen worden geproefd,
gekeurd, gekocht en gewogen in en om het monumentale Waaggebouw.
Meestal worden rond de acht kazen per berrie (draagbaar) aangevoerd,
dit weegt samen ongeveer 160 kilo, door
twee kaasdragers. De prijs van de kaas
wordt bepaald bij handslag. Tevens
vindt er rondom de kaasmarkt een
gezellige kunst- en ambachtenmarkt
plaats. U vindt hier onder
andere de echte Hollandse
poffertjes, haring, boerenkaas,
een klompenmaker,
handwerkkramen en nog
veel meer! Weer of geen
weer, iedere vrijdagochtend van
10:00 tot 13:00 is er tot vrijdag 27
september de wekelijkse kaasmarkt!
En in juli en augustus is er elke
dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur
een speciale avondkaasmarkt.

Geniet ervan!

Alkmaar kent een
paar uitzonderlijke
musea. Zo is daar het
Hollands Kaasmuseum
waar je kennis maakt
met de bereiding van
zuivelproducten door de
eeuwen heen, de kaashandel en
het leven op het platteland. In het Stedelijk Museum
Alkmaar ontdek en beleef je
de geschiedenis en kunst
van Alkmaar. Verder
vind je in Alkmaar het
grootste Beatles

Oudorp
foto: Ritske Velstra

RESTAURANT LE BON

“Le Bon" is een romantisch, rustig en intiem restaurant waar u kunt genieten
van een complete en verzorgde avond. Wij voeren een Frans-Nederlands
geinspireerde keuken. Hier wordt zoveel mogelijk gewerkt met de mooiste
biologische en verantwoorde streekprodukten van leveranciers uit de regio.
Creativiteit en vernieuwing spelen van amuse tot en met de koffie een cruciale
rol. Elke dag gaat het enthousiaste team tot het uiterste om u culinair te
verwennen en u een (h)eerlijke, ontspannen avond te bezorgen. Kwaliteit en
aandacht staan bij ons hoog in het vaandel, waarbij ons streven is om u een
ervaring te laten beleven
waar u het nog lang over
zult hebben.

en leer je alles
over bier in het
Biermuseum De
Boom.

TURFMARKT

Met een terras gelegen aan het water en vol op de zon is het heerlijk vertoeven
bij Turfmarkt! Ontbijt, lunch, borrel of diner, geopend vanaf 9.00 uur! Mooie
vleesgerechten en hele vis
van de houtskoolgrill,
heerlijke wijnen en diverse
speciaalbieren!

_UILLINDIA

AUTHENTIEK,ETEN
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UIT INDIA

Bij UIT INDIA wacht je een warm welkom en authentiek Indiaas eten en
drinken van vijf sterren klasse, maar lekker betaalbaar. Er wordt alleen met
honderd procent vegetarische producten gewerkt. Het traditioneel Indiase
eten wordt met liefde en passie bereid door echt Indiase topkoks. Vleeseters
vinden het zo lekker dat ze het vlees niet missen. Eigenaar Maanish komt uit
India en zijn vrouw Linda uit Alkmaar. Samen met hun team werken ze aan
een balans tussen traditioneel en hip, spicy en mild, Oost en West.

KATTENCAFE

Het eerste en enige kattencafé

in Alkmaar. Een kattencafé is een
ontmoetingsplaats van mens en kat,
waar gasten kunnen genieten van
een hapje en een drankje en van

het eigenzinnige gezelschap van de
aanwezige katten. Hier aai je één

van de 11 katten terwijl je een slokje
neemt van je heerlijke kopje koffie en
geniet van een smakelijke lunch. Een
unieke — katten — ervaring.

IN ALKMAAR
VIEREN WE DE VICTORIE!

Alkmaars Ontzet en de Victorie op
de Spanjaarden in 1573 wordt
jaarlijks op 8 oktober gevierd.
De stad bruist en spettert.
De feestelijkheden bestaan
uit een kleine kermis,
een grote optocht, een
kinderoptocht met
lampions, demonstra-
ties van brandweer en
marine, een zuurkool-
maaltijd, een muzikale
taptoe op het Waagplein en
de dag wordt afgesloten met
een feestelijke lasershow. Een
feest voor jong en oud.

STADSKAFFEE
LAURENS

Stadskaffee Laurens, hier kun je een sfeervolle, laagdrempelige plek verwach-
ten. Een prachtig interieur waarin karakteristieke elementen een hoofdrol
spelen. Het gebouw van Stadskaffee Laurens heeft een geschiedenis in
Alkmaar, het was vroeger het bureau van de Politie.

Het draait bij ons om mooie, simpele gerechten, geserveerd in een warme,
persoonlijke sfeer. Zo'n tent waar je op slag verliefd op wordt. Goed en
vooral lekker eten voor een eerlijke prijs, dat is waar het bij Stadskaffee
Laurens om draait. Wij hebben een zonnig terras voor lunch, 9 tapbieren, een
waanzinnige bar, wijnkamer en cocktailbar. Laurens is niet alleen de plek voor
lunch of diner, maar ook de plek voor grotere drinkpartijen, afscheidsfeesten
of gewoon voor de lol. Lucky you!

Een paar goede hapjes en drankjes of een diner met een verscheiden-

heid aan keuzes, van dirty nachos tot bavette en bourgondische planken.
Stadskaffee Laurens heeft het allemaal. Alles is een contrast, maar vormt toch
een geheel, net als wij!

INDE SOETE
SUYCKERBOL

Gevestigd aan de Voordam in
Alkmaar, met uitzicht op het
Waagplein (de Kaasmarkt), is Inde
Soete Suyckerbol een museumwinkel
waar je eveneen stap terug doet

in de tijd. Het is een Oudhollandse
snoepwinkel, waar ook Alkmaarse
Producten, Souvenirs en Biologische
Thee worden verkocht.

Helemaal in de stijl van begin vorige
eeuw. U treft de sfeer van toen en
de gezelligheid van de vooroorlogse
jaren. Alles wordt nog geschept in
puntzakken en er is tijd voor een
praatje. Daarnaast kijkt u uw ogen
uit naar alle nostalgische snoep, het
grote assortiment Thee en de prach-
tige authentieke inrichting.

DELI

Wilt u in een ontspannen sfeervolle eigentijdse omgeving genieten van de
smakelijke Indonesische keuken? Dat kan bij Indonesisch Restaurant Deli! Ons
restaurant is sinds 1980 gevestigd in een monumentaal VOC-pand, midden in
de historische binnenstad van Alkmaar. Onze locatie sluit goed aan op de ei-
gentijdse nostalgische gezellige sfeer en de authentieke (Javaanse) gerechten
van ons restaurant.

FRANS PORSELEIN

Op de Platte Stenenbrug, in een
prachtig oud pand bevindt zich de
authentieke winkel Frans Porselein.
Door de jaren heen heeft deze winkel
de aandacht van bijna elke toerist
getrokken. Naast de winkel in Alkmaar
levert Frans Porselein al meer dan 45
jaar hotelporselein aan hotels, restau-
rants kantoren en instellingen. Bedrukt
porselein in glazuur met bedrijfslogo
of totaal bedrukking is allemaal
mogelijk. Naast een groothandel zijn
we ook — op afspraak — een winkel

en verkopen wij nieuw porselein en
antiek. Bel gerust.

AGENDA 2019

30 MEI T/M 10 JUN — VICTORIEPARK

KARAVAAN FESTIVAL

Twaalf dagen verrassend locatietheater op bijzondere plekken en een bruisend
festivalhart in het centrum van Alkmaar met gratis straattheater, livemuziek en
theatrale installaties.

15 JUNI - NOORDERKADE & RINGERSPLEIN —10:00 — 17:00
RACE THE DRAGON

Zowel wedstrijdteams als gelegenheidsteams zullen racen in de volledig opge-
tuigde drakenboten op de Noorderkade. Op het festivalterrein zijn er onder meer
foodtrucks te vinden voor een hapje en een kinderhoek met springkussen voor
de kleintjes.

21T/M 28 JUNI - GROTE KERK

ORGEL FESTIVAL HOLLAND

Al bijna dertig jaar zet dit grootse muziekfestival de prachtige orgels van de
Grote Kerk en de Kapelkerk in de (inter)nationale belangstelling. Acht dagen lang
sprankelende concerten, een spannend concours en veel meer.

STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR - DI T/M ZO

DE GOUDEN EEUW VAN ALKMAAR

Laat je overrompelen door topstukken van oude meesters als Jacob Cornelisz
van Oostsanen, Maarten van Heemskerck, Willem van de Velde (de Oude), Ge-
rard van Honthorst en Pieter Jansz Saenredam. Van Caesar van Everdingen, de
grootste schilder uit Alkkmaar ooit, zijn negen werken -waaronder twee imposante
schuttersstukken- te zien.

22 JUN T/M 27 OKT — STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR — DI T/M ZO
PIETER VAN SCHAEYENBORGH

Deze tot nu toe vrij onbekende zeventiende-eeuwse meester was een van de
meest bekwame Hollandse schilders op het gebied van visstillevens, maar ook
de enige Alkmaarse schilder gespecialiseerd in stillevens.

29&30JUNI/6&7/138&14/20&21/27 & 28 JULI
3&4, 11,17 & 18 AUGUSTUS EN 10 SEPTEMBER — CANADAPLEIN

ZOMER OP HET PLEIN 2019

Kom op zomerse zaterdagavonden sprankelende shows en artiesten bewonde-
ren en luister op de zondagmiddagen naar schitterende concerten en ingetogen
singer-songwriters.

5T/M7 JULI - NOORDERKADE & RINGERSPLEIN

ALKMAAR SMULT

Bij Alkmaar SMULT word jij verrast met de meest waanzinnig lekkere culinaire
hoogstandjes, geserveerd uit de mooiste foodtrucks.

7 JULI - SCHERMER, GRAFT EN DE RIJP — 11:00 — 16:00

DE LEEGHWATERDAGEN 2019

Er zijn 48 deelnemers in het Land van Leeghwater waar je gastvrij wordt ontvan-
gen; van prachtige kerk tot brasserie, van atelier tot akkerbouwbedrijf, van kaas-
makerij tot gemaal, van horlogemaker tot museum en spetterende beeldentuin.

7 JULI - ALKMAARDER HOUT - 13:00 — 17:00
WERELDMUZIEK IN DE HOUT

Een festival met letterlijk wereldbands van formaat: authentiek, traditioneel,
akoestisch. Hier hoor je beviogen en doorleefde lokale muziek uit de Balkan,
Turkije, de Arabische wereld, Afrika, Azié en ga zo maar door.

16 & 30 JUL EN 13 AUG - LINDEGRACHT/ KOORSTRAAT - 20:30 - 22:30
ZOMER AAN DE GRACHT

Tijdens de Lindegracht Concerten kun je klassieke muziek verwachten, maar ook
een vleugje jazz of opera. Met nationale musici van internationaal niveau.

26 T/M 28 JULI - NOORDERKADE & RINGERSPLEIN
RRROLLEND ALKMAAR

Het leukste foodfestival van Nederland biedt niet alleen een grote verscheiden-
heid aan food, maar zorgt ook voor entertainment. Relaxte jazzbandjes zorgen
overdag voor de sfeer en ’s avonds draaien de Dj's de sterren van de hemel!

25 T/M 29 JUL — BINNENSTAD

VICTORIE SAIL ALKMAAR 2019

Eind juli verwelkomt Alkmaar een unieke collectie van 200 historische bin-
nenvaartschepen, die voor een prachtig spektakel op het water gaan zorgen.
Het evenement wordt opgeluisterd door shantykoren en er kan in maritieme stijl
gegeten worden bij visrokerijen.

25 AUG - CULTUURPARK DE HOUT 13:00-17:30

KELTISCHE MIDDAG

Een middag vol Keltische muziek van Keltische bands, met Keltische dansgroe-
pen, Keltische lekkernijen, Keltische ambachten en een Keltische markt.

31AUG - CENTRUM ALKMAAR - 18:00 — 00:00

LICHTJESAVOND

Betoverende avondvaartocht door de sfeervolle grachten van Alkmaar. Honderden
verlichte bootjes, huizen en grachten maken dit evenement een waar spektakel!

28 SEPT T/M 8 OKT - ALKMAAR

DE ALKMAARSE VICTORIEFEESTEN!

Het ontzet van Alkmaar. Een week waarin Alkkmaar zijn vrijheid viert en waar, op
een feestelijke manier, aandacht wordt gegeven aan een uniek stukje Alkmaarse
geschiedenis.
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Voordam 4
Vlakbij het Waagplein
en de Kaasmarkt



